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Breukelen,	7	juni	2020	

	

Aan	het	bestuur	van	de	Vereniging	Kinderboerderijen	Nederland	

	

Geacht	bestuur,	

	

Ik	schrijf	u	namens	de	actiegroep	‘Kinderboerderij	TaBoe’.	Hierbij	verzoeken	wij	u	

vriendelijk	doch	zeer	dringend	om	de	naam	van	uw	landelijke	organisatie	en	die	van	alle	

aangesloten	‘kinderboerderijen’	in	heel	Nederland,	met	onmiddellijke	ingang	te	
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DIT KAN ÉCHT 
NIET MEER!!! 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Negerzoenen,	jodenkoeken	en	nog	niet	zo	lang	geleden	weer	moorkoppen,	die	namen	
kunnen	écht	niet	meer,	vinden	sommigen.	Alternatieven	verzinnen	is	best	lastig…		
	
Er	is	nu	een	actiegroep	die	vindt	dat	de	naam	‘wentelteefje’	niet	meer	kan.	Wat	de	
reden	daarvoor	is	en	welke	alternatieve	benaming	de	groep	voorstelt,	gaat	de	secretaris	
in	een	ingezonden	brief	verwoorden.		
1. Kruip	in	de	huid	van	de	secretaris	en	schrijf	de	ingezonden	brief	waarin	je	

beargumenteert	waarom	jouw	achterban	vindt	dat	de	naam	‘wentelteefje’	niet	
meer	kan.	En	welke	alternatieve	naam	(of	namen)	jullie	voorstellen.		

	
Deadline:	woensdag	10	juni	a.s.	Heel	veel	schrijfplezier!	
	
SCHRIJFTIP	
	
Overdríjf!	Ga	lekker	los!	Jíj	schrijft	die	brief	niet,	maar	‘de	secretaris’.	Wie	is	die	man	of	
vrouw?	Heeft	hij/zij	een	persoonlijk	trauma	aan	dit	oud-Hollandse	gerecht	
overgehouden?	Of	zit	het	héél	anders?	The	sky	is	the	limit.	
	
EN	de	belangrijkste:	HET	MAG	OOK	OVER	IETS	ANDERS	DAN	WENTELTEEFJES	GAAN!	
	



veranderen.	Uw	nobele	bedoelingen,	om	kinderen	in	stadse	omgevingen	kennis	te	laten	

maken	met	boerderijen	en	dieren,	worden	geheel	te	niet	gedaan	door	de	ongelukkig	

gekozen	naam.	Als	gevolg	van	het	gedrocht	‘kinderboerderij’	ontstaan	er	al	te	

gemakkelijk	grove	misvattingen	over	de	aard	van	de	activiteiten	die	daar	plaatsvinden.	

U	dient	nu	eindelijk	eens	te	beseffen	dat	de	naam	‘kinderboerderij’	volstrekt	misplaatst	

is	en	voor	kinderen	ook	nog	eens	misleidend	en	angstaanjagend.	Dit	kan	ECHT	niet	

meer!	

	

Wij	geven	u	een	aantal	voorbeelden	van	de	afschuwelijke	misverstanden	die	ontstaan	

door	het	gebruik	van	het	woord	‘kinderboerderij’.	Deze	voorbeelden	ontlenen	wij	aan	de	

persoonlijke	jeugdervaringen	van	de	leden	van	onze	actiegroep.	Het	zijn	trauma’s	die	

veel	te	lang	doorwoekerden;	het	onjuiste	taalgebruik	werd	niet	herkend	en	daardoor	

bleef	de	kwestie	voor	de	kinderen	onopgehelderd.	De	naam	‘kinderboerderij’	

veroorzaakt	onnoemelijk	veel	kinderleed.	

	

Veel	kinderen	kennen	in	hun	omgeving	een	‘veeboerderij’,	‘varkensboerderij’,	

‘paardenboerderij’	of	‘kippenboerderij’.	Op	dergelijke	boerderijen	wordt	vee,	varkens,	

paarden	of	kippen	gehouden,	zeg	maar	geëxploiteerd.	Kinderen	interpreteren	dan	de	

betekenis	van	het	woord	‘kinderboerderij’	op	overeenkomstige	wijze.	Zij	denken	dat	er	

op	die	boerderij	kinderen	worden	gehouden	en	geëxploiteerd,	voor	commerciële	

doeleinden.	Zij	vermoeden	dat	kinderen	er	moeten	spelen	op	de	speelweide	en	

ondergebracht	zijn	in	slaapstallen.	Als	ouders,	grootouders,	opvoeders	of	onderwijzers	

voorstellen	om	de	‘kinderboerderij’	te	gaan	bezoeken,	vrezen	deze	kinderen	dat	ze	er	

heen	gebracht	worden	om	daar	te	moeten	blijven,	zodat	de	volwassenen	mooi	van	hen	

af	zijn.	Kinderen	die	het	sprookje	van	Hans	en	Grietje	kennen,	vrezen	zelfs	dat	er	op	de	

kinderboerderij	kinderen	worden	vetgemest,	ter	voorbereiding	van	een	feestmaal	voor	

kinderliefhebbers	en	pedofielen.	U	kunt	zich	indenken	hoe	beangstigend	deze	gedachte	

is.	Ouders	begrijpen	de	afwerende	reactie	van	kinderen	vaak	verkeerd;	zij	denken	dat	

hun	kind	bang	is	voor	dieren.	Nee,	kinderen	zijn	niet	bang	voor	dieren,	zij	vrezen	

volwassenen	die	onbewust	dingen	zeggen	met	een	dubbelzinnige	en	perverse	betekenis.	

	

Andere	kinderen	kennen	de	‘melkboerderij’	en	de	‘kaasboerderij’.	Dat	zijn	naar	hun	idee	

boerderijen	waar	melk	en	kaas	geproduceerd	worden.	In	het	kinderlijke	

voorstellingsvermogen,	wordt	het	begrip	‘kinderboerderij’	dan	bij	associatie,	een	plaats	

waar	kinderen	geproduceerd	worden.	Bij	een	voorstel	tot	bezoek	aan	de	

‘kinderboerderij’	denken	deze	kinderen	dat	er	daar	voor	hen	een	kindje	wordt	gemaakt.	

Zij	moeten	dan	naar	huis	met	een	nieuw	broertje	of	zusje.	Weliswaar	zijn	er	kinderen	

die	dat	een	leuke	gedachte	vinden.	Helaas	gaat	dat	ten	koste	van	een	veel	grotere	groep,	

voor	wie	het	een	nachtmerrie	is	om	met	(nog)	een	broertje	of	zusje	opgezadeld	te	

worden.	Terwijl	het	toch	zo	simpel	is	om	te	voorkomen	dat	dit	soort	angsten	de	

gelegenheid	krijgt	om	te	rijpen	in	het	kinderbrein.	Wij	roepen	u	op:	vermijd	voor	eens	

en	altijd	de	term	‘kinderboerderij’.	

	

Persoonlijk	woonde	ik	als	kind	in	de	buurt	van	een	‘hobbyboerderij’.	Ik	kende	dat	als	

een	boerderij	waar	volwassenen	voor	hun	plezier	gaan	werken.	Ik	dacht	dan	ook	dat	

kinderen	op	een	‘kinderboerderij’	daar	kinderarbeid	moesten	verrichten.	Zogenaamd	

voor	hun	eigen	plezier.	Wat	die	kinderarbeid	inhield,	wist	ik	natuurlijk	niet,	maar	ik	

maakte	er	de	meest	deprimerende	voorstellingen	bij:	jongenskamers	uitmesten,	

meisjeskleren	wassen,	speelgoed	opruimen,	schoenenpoetsen,	bedden	opmaken,	de	

afwas	doen,	etc.	Koud	zweet,	slapeloze	nachten	en	nerveuze	spanningen	waren	bij	mij	

het	gevolg	van	de	aankondiging	dat	wij	met	de	school	naar	de	‘kinderboerderij’	zouden	

gaan.	Mijn	angsten	werden	niet	begrepen.	Ik	ben	maandenlang	schoolziek	geweest	en	

heb	daardoor	een	grote	leerachterstand	opgelopen.	

	



Door	de	volstrekt	verkeerde	benaming	van	uw	vereniging	en	van	de	aangesloten	leden,	

zijn	al	ettelijke	kinderzielen	onnoemelijk	gekwetst.	Gevoelige	kinderen	kan	het	enorm	

schrik	aanjagen,	wanneer	ze	het	begrip	‘kinderboerderij’	voor	het	eerst	horen.	Onze	

leden	kunnen	daarvan	getuigen	met	gruwelijke	verhalen	die	Roald	Dahl	niet	zouden	

misstaan.		

Wij	willen	komende	generaties	behoeden	voor	het	misbruiken	van	onze	mooie	taal	en	

het	creëren	van	onnodige	angstbeelden	in	de	hoofden	van	onze	kinderen.	Dat	moet	nu	

maar	voor	eens	en	altijd	afgelopen	zijn!	Actiegroep	Kinderboerderij	TaBoe	waarschuwt	

u	voor	de	laatste	keer.	Verander	uw	naam,	bijvoorbeeld	in	Speelboerderij,	

Plezierboerderij,	Feestboerderij	of	Dierenhof.	Daarmee	wordt	wel	een	juiste	boodschap	

afgegeven.	‘Kinderboerderij’	kan	ECHT	niet	meer!	

	

Kind-	en	diervriendelijke	groet,	

namens	de	Actiegroep	“Kinderboerderij”	TaBoe,	

Jacob	Oostwoud	Wijdenes,	secretaris	

	

	

PS	Als	u	niet	onmiddellijk	gehoor	geeft	aan	ons	indringende	verzoek	zullen	de	leden	van	

de	Actiegroep	verschillende	‘kinderboerderijen’	bezoeken	om	daar	eens	flink	te	komen	

‘boeren’.		

	

PPS	U	mag	zelf	invulling	geven	aan	wat	wij	bedoelen	met	‘boeren’.	Dan	zult	u	zich	

realiseren,	hoeveel	onzekerheid	het	verkeerd	begrijpen	van	een	woord	met	zich	mee	

kan	brengen	en	hoe	beangstigend	dit	kan	zijn.		

	

	

	


